De HBS Blijenburg,
waar Couperus zijn
gymnasiumdiploma
afrondde na zijn
terugkeer uit Batavia,
ca. 1890. Fotograaf:
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De Passatist

Nu voelde hij nog maar, als een jongen, de nieuwe vrijheid blij. Het
Nu was er niets dan die blijde vreugde en het woud en de zon en hij

verre faunen, welke in die groene hoogte daar ginds moesten schuilen.
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leven was als een school geweest, nu plotseling scheen het vacantie.

zelve, en de stemmen, die riepen, waren niet duidelijker dan die van
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De voormalige HBS
Blijenburg, thans
onderdeel van de
Koninklijke Academie
van Beeldende
Kunsten, 2024.
Fotograaf:

Looi van Kessel.



